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Lied: 482:1 en 3  Er is uit ’s werelds duistere wolken  

 

Er is uit ’s werelds duistere wolken 

een groot licht stralend opgegaan – 

wie wonen in het diepste donker, 

zij zullen in het zonlicht staan. 

Glorie aan God, de overwinning 

is ongekend, de vreugde groot; 

de aarde jubelt – hoor ons zingen: 

wij delen in een rijke oogst! 

 

Godlof, een kind is ons geboren, 

een held zal onze koning zijn, 

die raadsman, God-met-ons zal heten – 

die zoon zal ons tot vader zijn! 

Vorst die met vrede ons wil kronen 

van nu af tot in eeuwigheid, 

de Eeuwige zal hem doen tronen 

op recht en op gerechtigheid. 

 

Welkom  

 

Lied: 477:1 en 4  Komt allen tezamen (we gaan staan) 

 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 

komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 

Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

O kind, ons geboren, 

liggend in de kribbe, 

neem onze liefde in genade aan! 

 

 



 

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

Stilte  -  bemoediging en groet 

 

Lied: 477:5  Zingt aarde en hemel 

 

Zingt aarde en hemel, 

zingt nu engelenkoren, 

zingt alle scharen rondom de troon: 

Glorie aan God en vrede voor de mensen! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

Drempelgebed (we gaan zitten) 

Voorganger: God, wij, die zo vaak in duisternis wonen  

  hebben een ster gezien.  

  Wij, die zo vaak verwikkeld zijn in strijd 

  bidden om uw vrede op onze aarde.  

  Wij, vaak zo ver bij U vandaan,  

  zoeken naar Immanuel, God met ons.  

Gemeente: Breng ons bij uw koningskind en geef ons vrede. Amen. 

 

Lied: 483:1, 2 en 3  Stille nacht, heilige nacht 

 

Stille nacht, heilige nacht! 

Davids zoon, lang verwacht, 

die miljoenen eens zaligen zal, 

wordt geboren in Betlehems stal, 

Hij, der schepselen Heer, 

Hij, der schepselen Heer. 



 

Hulploos kind, heilig kind, 

dat zo trouw zondaars mint, 

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 

wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 

Leer me U danken daarvoor. 

Leer me U danken daarvoor. 

 

Stille nacht, heilige nacht! 

Vrede en heil, wordt gebracht 

aan een wereld, verloren in schuld; 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij eer! 

Amen, Gode zij eer! 

 

Woorden uit de Bijbel ondersteund door beelden:  

Lucas 1:26-29; 30-33; Luc. 2:1-21 

 

Lied: 506:1, 2 en 4  Wij trekken in een lange stoet 

 

Wij trekken in een lange stoet 

op weg naar Betlehem, 

wij gaan uw koning tegemoet, 

o stad Jeruzalem! 

Gezegend die zijn komst begroet 

en knielen wil voor Hem! 

Wij loven U, koning en Heer, 

koning en Heer, 

Wij loven U, koning en Heer! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al zijt Gij nu nog maar een kind 

zo kwetsbaar, teer en klein, 

wij weten dat het rijk begint 

waarvan Gij Heer zult zijn, 

een rijk waarin de vrede wint 

van oorlog en van pijn. 

Wij loven U, koning en Heer, 

koning en Heer, 

Wij loven U, koning en Heer! 

 

Wij gaan op weg naar Betlehem, 

daar ligt Hij in een stal 

die koning in Jeruzalem 

voor eeuwig wezen zal! 

Laat klinken dan met luider stem 

en blij bazuingeschal: 

Wij loven U, koning en Heer, 

koning en Heer, 

Wij loven U, koning en Heer! 

 

Verhaal: Vadertje Panov 

 

Muzikaal intermezzo: Orgel en trompet  

 

Lied: 478:1 en 4  Komt, verwondert u hier, mensen 

 

Komt, verwondert u hier, mensen, 

ziet, hoe dat u God bemint, 

ziet vervuld der zielen wensen, 

ziet dit nieuwgeboren kind! 

Ziet, die ’t woord is, zonder spreken, 

ziet, die vorst is, zonder pracht, 

ziet, die ’t al is, in gebreken, 

ziet, die ’t licht is, in de nacht, 

ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, 

wordt verstoten, wordt veracht. 



 

O Heer Jesu, God en mense, 

die aanvaard hebt deze staat, 

geef mij wat ik door U wense, 

geef mij door uw kindsheid raad. 

Sterk mij door uw tere handen, 

maak mij door uw kleinheid groot, 

maak mij vrij door uwe banden, 

maak mij rijk door uwe nood, 

maak mij blijde door uw lijden, 

maak mij levend door uw dood! 

 

Dankgebed 

 

Slotlied: Ere zij God 

 

Ere zij God 

Ere zij God 

In de hoge, in de hoge, in de hoge 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

In de mensen een welbehagen. 

Ere zij God in de hoge 

Ere zij God in de hoge 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

In de mensen, in de mensen een welbehagen 

In de mensen een welbehagen, een welbehagen 

Ere zij God 

Ere zij God 

In de hoge, in de hoge, in de hoge 

Vrede op aarde 

Vrede op aarde 

In de mensen een welbehagen. 

Amen, amen. 

 

Zegen 



 

 

Bij de uitgang is er gelegenheid om een vrije gift te geven  

voor de onkosten van deze dienst. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten 

onder het genot van een hapje en drankje 

in de grote zaal achter de kerk. 
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